
Ik mis het, Ik mis je. 

Alles ga je missen de goede dingen en slechte dingen. 

Ik mis mijn werk en de gewone dingen van de dag, 

de kantoortuin met grote tafel zonder vaste plaats. 

Het ge-sacherijn aan het begin van een drukke dag,  

de koffie voor iedereen anders, ook mis ik dat. 

Ik mis het wielerpeloton toeren door de polder, 

het schelden om een stuurfout en het snuiten van de neus. 

Ik mis zelfs die automobilist die eigenlijk ons plat wil rijden. 

Kortom ik mis de hectiek en adrenaline maar ook de koffiestop. 

Maar het meest mis ik mijn kleinkinderen die je geen minuut met rust laten. 

Ik mis nu de voetbaltraining van mijn kleinzoon al was het wel heel erg koud. 

Ik mis de wandeling met mijn kleindochter en de blaren op mijn voeten. 

Stiekem als ik alleen aan het fietsen ben zwaai ik naar jullie omdat het niet anders kan. 

Kortom ik mis het, ik mis je.   


